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Met de lente in zicht denkt elke citytripper aan Firenze. De combinatie van absolute

schoonheid en superieure keuken is meer dan betoverend. In een even grandioze stijl verbleven

we in een villa in de Mugello, een regio ten noorden van de Toscaanse hoofdstad.
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“Vaffanculo!”

Het eerste woord dat me in Firenze naar het hoofd wordt
geslingerd, is vaffanculo. De achter zonnebril en valhelm
verborgen Florentijnse spurt weg op een nijdige Piaggio.
“Dat woord moeten we onthouden”, zegt Kris.

Rond de Piazza della Liberta is een klein inferno uitgebroken.
Auto’s en spinnende brommers haasten zich door een
grauwe wolk uitlaatgassen. Vuilniswagens, stootkarren,
stadsbussen, allemaal wurmen ze zich door een nauwe
flessenhals naar het centrum. Ergens moet in de Italiaanse
grondwet staan dat je bij rood niet noodzakelijk hoeft te
stoppen. Of dat de voorrang van rechts onder de Medici’s is
afgeschaft. Vaffanculo. “We vragen het straks wel”, ant-
woord ik.

Fantastisch zicht

Op de parking van Villa La Vedetta staat een knaloranje Lam-
borghini, strak in het grind, de neus naar het zuiden. We
lopen de lounge binnen en bestellen vermout. “Valentina
komt zo”, fluistert een in het zwart gestoken baliejuf. De
villa dateert uit de tijd dat Firenze nog de hoofdstad was
van Italié. De binnen- en buitenlandse adel had nood aan
een residentiéle wijk. Die werd net buiten het centrum
gevonden, op weg naar de glooiende heuvels rond Fiesole.
De adel wist wat goed leven was.

Vanop het terras van La Vedetta tuur je naar de Arno (links),
de Santa Croce-kerk (achteraan), de Duomo (mooi in het
midden) en de klokkentoren van Giotto (zijn we even
kwijt). Het buitengedeelte werd in pietra serena aangelegd,
hemelsblauwe kinderkopjes die het Toscaanse pastellicht
weerkaatsen. Een ijzeren belvédére nodigt uit tot verpo-
zing en avonddans. De architect, Piera Tempesti Benelli,
kreeg de opdracht om de kamers grotendeels in hun 19de-
eeuwse vorm te herstellen, met klassiek stucco. Maar
beneden, in de lounge, heerst subtiel wit en de rust van
kabbelende easy listening.

De Thaise Italiaan

Valentina komt, en ze is niet alleen. Aan haar zijde hangt
Andrea Accordi, een jonge, gelauwerde chef uit Mantua.
Het hotelrestaurant Onice brak in 2005 een record in Italié.
Het werd het eerste eethuis dat in het jaar na de opening
een eerste Michelinster kreeg. Accordi blijft er wat onbe-
wogen bij, alsof het allemaal niet zo veel voor hem bete-
kent. Op 29 oogt zijn cv indrukwekkend met prestaties in
Phuket, St.-Tropez en Sankt-Moritz. Bij Onice is hij weer
thuis, na de culinaire omzwervingen.

“Ik houd van de klassieke Italiaanse keuken,” vertelt hij,
“maar probeer haar te herontdekken door creatieve ele-

4+ Hetvindingrijke restaurant Onice verwierf binnen het jaar een ster

w InTrattoria Sagginale eet je de beste ravioli di patate al ragé

menten uit andere wereldkeukens toe te voegen.” Andrea
bracht uit Thailand niet alleen flair, maar ook zijn vrouw
Korrokod mee, en die zette hem aan het denken. “De Itali-
aanse keuken kent geen steranijs, szechuanpeper of
galangal. Het zijn boeiende, maar ook gevaarlijke ingre-
diénten. Bij overmatig gebruik bedwelmen ze de ingeto-
gen smaken van bij ons.”

Dus moest de keukenbrigade van Onice op zoek naar even-
wicht, naar accenten eerder dan naar revoluties. Jakobs-
vruchten krijgen bij Onice een kerrietuile mee, of kaffir.
Garnalen worden met een salade van boleet en citroengras
opgediend, gestoomnd buikspek met een puree van kwee-
peer en een vinaigrette van zoethout. Dit staat natuurlijk
allemaal ver van de traditionele ravioli en bistecca, maar
pastaliefhebbers hoeven in Onice niet te wanhopen: Andrea
Accordi bereidt ravioli met rode biet, parmezaan, kippen-
levers en rietsuiker. Of risotto met garnalen, kokosmelk en
limoen. Ook de nagerechten verblijden: bladerdeeg van
Darjeeling-thee met mandarijn en compote van honing.
En onze absolute favoriet: pikante perentaart met roomijs
van pecannoten en pompoenolie.

Schelden in de kapel

Vaffanculo is een grof scheldwoord. Hadden we dat geweten.
Het personeel van de Villa Campestri ligt in een deuk. Vaf-fan-
cu-lo. Waar het zonlicht niet meer schijnt.

Zelfs om vijf uur in de namiddag betekent spitsuur in det
Mugello twee keer niks. Borgo San Lorenzo bevindt zich
nauwelijks 30 km van Firenze, maar je belandt er in een
ansichtkaart. Fraai verweerde gebouwen, olijfgaarden, de
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